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“De Gentenaar is fier op zijn stad, geen twijfel aan. Maar de Gentenaar 
is ook een rebel en zal elke verandering in zijn stad dan ook kritisch 
bekijken, herinner u het mobiliteitsplan.”  (www.jaarbeursgent.be)

Gent was een rebelse stad. Als er ergens een opstand was, stond 
Gent mee in de voorhoede. De Gentenaars gijzelden Filips de Schone, 
weigerden de oorlogen van Karel V te betalen, en zeiden tegen 
landvoogdes Maria van Hongarije dat als ze niet wat kalm was ze haar 
in een klooster zouden stoppen. Karel V kon niet anders dan de macht 
van Gent en zijn gilden breken (historicus Francis Weyns, Knack 14-4-
2021)

Vanavond wordt op Sint-Jacobs het Wereldrecord Regeringsvormen 
'gevierd'. Dat zulk feest - met die rebelse ondertoon - in Gent 
plaatsvindt, is niet te verwonderen, zeggen Luk De Bruyker (Pierke 
Pierlala), politicoloog Carl Devos en burgemeester Daniël Termont. 
(Het Nieuwsblad 17-2-2011)

“Gent is uiterlijk erg veranderd, maar het is een eerlijke, zotte, rebelse 
stad gebleven.” (Frank Van Massenhove in Het Nieuwsblad 14-2-2012)
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Pjeroo Roobjee in café 

de Shamrock, 1966.





Proces:
• van intern naar publiek
• van informeel naar formeel
• van vluchtig naar blijvend
• toenemende betrokkenheid 

studenten en partners
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Lezing 7 oktober 2021 – STAM Gent

Lezing 18 november 2021 – STAM Gent



Vaste collectie – STAM Gent





Maleficia - Vaste collectie – STAM Gent



Lezing 19 april 2022 – STAM Gent








